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Khatme Kwajagan, Sadjrah Sharief en Doeroed in
het Nederlands.

Voor elke Student in de Nagshbandi Aslami Arshadi

Tareeqah.
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Introductie:

Alle lof is aan Allah®. Zegeningen en vredesgroeten zijn op Zijn Beste Creatie en op zijn voorouders,
ouders, familie, metgezellen, opvolgers en op diegenen die een martelaar zijn geworden op Zijn Weg.

Allah, de Meest Hoge, heeft in de Koran in Soerah Maa’idah vers 35 *5;35+ gezegd: “O jij, die gelooft!
Vrees Allah en zoek een weg tot toenadering tot Hem(Waseelah) en strijdt voor Zijn zaak, opdat je
moge slagen.”

De Boodschapper van Allah # heeft gezegd: “Een persoon zal herrezen worden met diegenen die hij
lief heeft.” [Overgeleverd in Bukhari en Muslim].

Hij # heeft ook gezegd: “Een persoon heeft hetzelfde geloof als zijn vriend. Wees dus voorzichtig met
welke vriendschappen je behoudt.” [Overgeleverd in Abu Dawud]

Hazrat Kwaaja Baha’uddin Shah Nagshband, moge Allah# tevreden met hem zijn, heeft eens gezegd:
“Wie dan ook ingewijd is bij ons (m.a.w. wie bay’at heeft gedaan bij ons) en ons liefheeft en ons volgt.
Of diegene nou ver of dichtbij is, waar hij dan ook is, of het nou in het oosten of in het westen is.
We zullen hem voeden met stroming der liefde en zullen hem in zijn dagelijkse leven voorzien van
licht.”

Hazrat Imam-e-Rabbani Mujaddid Alf-e-Sani, moge Allah#*: tevreden met hem zijn, heeft eens gezegd:
“Het meest duidelijke verschil tussen de ware vrienden van Allah#* en de leugenaars is dat hun
woorden en daden altijd volgens de Shariat zijn. En de harten van diegenen die met hen zijn, zijn
gevuld met angst en liefde voor Allah#: en zij interesseren zich voor niets anders. Dit zijn tekenen
die te zien zijn op de mensen die in contact staan met de vrienden van Allah. Diegene die geen
relatie hebben met hen zijn beroofd van alles!” [ Maktubat Imam-e-Rabbani, Deel 2, brief 92]

Onze Grand-Sheikh:

Onze Grand-Sheikh, (de Sheikh van onze Sheikh) Zijne Eminentie Hazrat Kwaaja Sufi Muhammad
Aslam (Qibla-e-Alam) (Moge Allah* tevreden met hem zijn), was een onzelfzuchtige man met
eindeloze gunsten en liefdevolle vrijgevigheid. Hij bracht de prachtige boodschap van Islam in 1963
naar de kusten van het Verenigd Koninkrijk. Hij werkte onvermoeibaar, dag en nacht, om de zikr van

Allah# en van zijn Gezegende Profeet # in de harten van ontelbaar veel mensen te planten. Hiermee
bracht hij leven in ‘overleden harten’ en hielp hij hen innerlijke rust te bereiken.

De werkstijl van Qibla-e-Alam was er één van simpelheid, bescheidenheid, standvastigheid aan de
Sunnah en het wegblijven van het hetgeen verboden is (het Haraam). Hij sprak niet veel, maar zijn
stille wijsheden en prachtige visie vulden de harten van de mensen om hem heen met diepe liefde

voor Allah # en zijn Boodchapper . Hij verliet het aardse leven in 1999 en is nu begraven in

Shadpur Sharief, Jhelum in Pakistan. Deze grootse Kwajaah liet voor ons een ongeévenaarde erfenis
achter, in de vorm van zijn tareeqah —wellicht een van de meest succesvolle in het Verenigd Koninkrijk
en Europa.

Moge Allah# zijn rang verhogen en zijn tareeqah tot het einde der dagen in leven houden. Amien!

Onze Sheikh:




Hazrat Kwaaja Sufi Arshad Mahmood(Moge Allah® hem nog een lang leven schenken) is één van de
hoofd-Khalifah van zijn Sheikh. Hazrat sahib heeft 27 jaar lang aan de voeten van zijn meester gezeten
en heeft vele praktische en spirituele lessen van hem hebben mogen opdoen.

Onze Sheikh doet zijn werk in onze Tareegah al sinds 1999, sinds het heengaan van Qibla-e-Alam. Met
de wil van Allah, de Meest Hoge, heeft Hazrat sahib het leven van duizenden mensen wereldwijd
veranderd. Hij heeft dit bereikt door de gehele wereld over te reizen, de mensheid te dienen en de
boodschap van Islam te verspreiden.

Ultieme doel:

Qibla-e-Alam, Kwaaja Sufi Muhammad Aslam, heeft eens tegen zijn Murideen (Studenten) gezegd:
“lk heb jullie pure melk geschonken, in de vorm van het gedenken van de Almachtige Allah. En
honing in de vorm van liefde voor de Geliefde Profeet 2 , dus wil jij dit ook niet voor je broeders?”
Het ultieme doel van elke Zoeker in deze tareeqah is om zichzelf te reinigen ( Tazkiyah-e-Nafs) en om
anderen uit te nodigen (door middel van Dawaah) op deze pad der liefde.

11 punten waar een mureed/ ‘zoeker’ aan zou moeten voldoen:

1. Probeer altijd in een staat van Woezoe (reinheid) te zijn.

2. Lees5 keer per dag je Namaaz (gebed) en indien mogelijk lees elke gebed in Djamaat (in
moskee of in groepsverband).

3. Verricht dagelijks je ‘Qada-e-‘Umri’. Dit wil zeggen probeer dagelijks je gemiste gebeden in te
halen (van heel je leven).

4. Lees je Wazifah elke dag voor, of na, Fajr. Als dit niet mogelijk is, lees het dan gedurende de
gehele dag. Als het maar afgerond is voor het Isha gebed.

5. Lees dagelijks de Fajr Khatme Kwajagaan, Sadjrah en Doeroed omwille van je Murshied
(Sheikh), je ouders en voor de gehele Ummah. Doe dit voor of na het Fajr gebed. Het is
mogelijk dit zelfstandig te doen, maar ook in groepsverband.

6. Als men loopt moet men bij elke stap met de rechtervoet ‘Allah’ zeggen en bij elke stap met
de linkervoet ‘Hu’. Op dezelfde manier moet je ook in slaap vallen. Door in te ademen met
‘Allah’ en uit te ademen met ‘Hu'.

7. Lees dagelijks de Maghrieb Khatme Kwajagaan, Sadjrah en doeroed omwille van je Murshied
(Sheikh), je ouders en voor de gehele Ummah. Doe dit voor of na het Maghrib gebed. Het is
mogelijk dit zelfstandig te doen, maar ook in groepsverband.

8. Probeer elke dag de dagelijkse deel van Dalail-ul-Khairaat te lezen.
9. Lees dagelijks doeroed op onze geliefde Profeet # en denk vaak aan Zijn grootsheid.

10. Maak het je gewoonte om je dagelijks te houden aan de gegeven opdrachten (waziefah,
khatme kwajagaans, etc.) en ook om de gebruiken van de Kwajagan(meervoud van Kwajaa)



jezelf aan te leren. Mocht je het een dag vergeten te doen, of er niet toe in staat zijn, probeer
het dan zo snel mogelijk in te halen.

11. Neem deel aan de wekelijkse bijeenkomsten in jouw stad of gemeente.
Waziefah (wat dagelijks gelezen moet worden):

De volgende Waziefah is noodzakelijk voor elke mureed(van de Nagshbandi Mujaddidi Aslami Arshadi
stroming/tareegah) om dagelijks gelezen te worden, voor of na het Fajr gebed. Mocht je hier niet toe
in staat zijn lees het dan verdeeld over de gehele dag, zolang het maar voor het Isha-gebed afgerond
is.
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(100 keer)

Sall-Allahu ‘Ala Habibihi Muhammadiw-wa Alihi wa As-Habihi wa Sallam.
God’s vrede en zegeningen zijn op Zijn Geliefde Muhammad % en op zijn Familie en op zijn
Metgezellen.
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(300 keer)

Ya Hayyu Ya Qayyum.
Oh Eeuwiglevende! Oh Zelfbestaande!

Hasalaslsdligidags Lol o

ES LR
1 272

(100 keer) e

Sall-Allahu ‘Ala Habibihi Muhammadiw-wa Alihi wa As-Habihi wa Sallam.
God’s vrede en zegeningen zijn op Zijn Geliefde Muhammad % en op zijn Familie en op zijn
Metgezellen.

Dus lees 100 keer Daroed-e-Khizri, 300 keer Ya Hayyoe Ya Qayoem en eindig met 100 keer Daroed-e-
Khizri.

Na het lezen zou een persoon in zijn handen moeten blazen en zijn (of haar) handen vegen over het
gezicht, hart en dan het rest van het lichaam. Deze Waziefah is een duah, maar werkt ook als een
medicijn. Mocht iemand in problemen(of stress of iets dergelijks) zitten, is het aangeraden om de
Wazifah ook dan te lezen.

Opzet van het programma in onze Tareeqah:

Zoals eerder gezegd is het een doel van een mureed in deze Halqga, om zichzelf te reinigen en
anderen uit te nodigen om deze ‘Pad der Liefde’ te bewandelen met ons. Alhamdoellilaah zijn
onze wekelijkse bijenkomsten bij uitstek de juiste handvaten hiervoor. We reinigen onszelf door
gezamenlijk de Khatme Kwajagaan, Sadjrah, Zikr en Doeroed te reciteren. Ma shaa Allah is
iedereen welkom bij onze bijeenkomsten, niet alleen de murideen( de studenten), zodat



iedereen kan proeven van de melk en de honing die onze Kwajagaan ons hebben geschonken.
De opzet van onze bijeenkomsten zien er anders uit, dan wij gewend zijn in onze Nederlandse
Surinaamse Islamitische gemeenschap. In plaats van de gewoonlijke Tilawat, Naat, Salaat-o-
Salaam en duah volgorde, is bij ons de volgorde en manier van doen anders.

We beginnen met de Khatme Kwajagaan, dit is een samenstelling van lofprijzingen naar

Allah %, verzen uit de Heilige Quraan en een aantal keer Daroed-e-Khizri. Hierna lezen wij onze
Sadjrah- sharif, waarna we luidop Zikr zullen doen onder begeleiding van de Zimidaar(de door
Hazrat Saheb aangewezen leider van elke regio) of onder degene die daarvoor aangewezen is.
Vervolgens doen we een Doeroed sessie, om onze harten na de Zikr wat rust te geven. Hiermee
is onze programma klaar en is het gewoon in onze tareeqah om de Qaseedah Burdah voor te
dragen. Hierna zal het normale programma verdergaan, met eventueel Naat Sharief en
toespraken van onze Oelamah of broeders in shaa Allah.

Wat is de Khatme Kwajagaan (KuK)?

In de Nagshbandi tareeqah zijn er twee zaken die heel belangrijk zijn en die een mureed nooit
zou mogen laten. Het ene is de dagelijkse Waziefah en het andere is de groeps-Zikr, de Khatme
Kwajagaan.

De “Zegel van de Meesters der Wijsheid’ is het ultieme gereedschap voor een ‘zoeker’ in zijn
spirituele speurtocht. Het is een samenbundeling van heilige verzen uit de Koran en
smeekbedes uit de Koran; prachtige namen en prachtige eigenschappen van de Almachtige

Allah en vredesgroeten (doeroed) op de Nobele Boodschapper £,

De Khatme Kwajagaan is samengesteld en geschonken aan ons door de Kwajagaan, onze
Meesters der Wijsheid. Dit opdat wij, als ‘zoekers’ ons zelf kunnen ontstijgen van het dagelijkse
leven en ons in het Hemelse Hof kunnen presenteren, daar waar ook onze gebeden worden
gepresenteerd. Wanneer de Khatme Kwajagaan met oprechtheid, uiterste concentratie en
toewijding wordt gelezen, zal de Khatme Kwajagaan al onze benodigdheden vervullen. Zowel in
deze wereld, als in het leven hierna.

De wortels van de Heilige Khatme Kwajagaan zijn terug te leiden naar de oprichter van de
Kwajagaan-levensstijl, Kwaaja ‘Abdul Khaliq Gujdawani (Moge Allah* tevreden met hem zijn).
Hij heeft dit verkregen als een gift, rechtstreek van onze Geliefde Profeet #. Hij was de eerste
Meester, van de Gouden Keten (Sadjrah) die de Khatam reciteerde. Elke keer als een mureed de
KuK reciteert, zal dat dus doen dankzij de spirualiteit van Kwaaja ‘Abdul Khaliq Gujdawani
(Moge Allah#* tevreden met hem zijn) en hij zal dan dus ook profiteren van de zegeningen die
we hiermee in shaa Allah zullen verkrijgen.

In de loop der jaren hebben velen andere Nagshbandi meesters de Khatme

Kwajagaan aangepast, naar behoeftes van de murideen die het reciteerden. Hafiz Abdul Kareem
(Moge Allah* tevreden met hem zijn) is degene die de Khatme Kwajagaan compleet heeft
gemaakt, precies op de manier hoe we het vandaag kennen. Toen Hafiz Abdul Kareem de Khatme
Kwajagaan presenteerde in de heilige Rawda in Madinah Sharief kreeg hij een visioen van de
Profeet # . De Profeet # vertelde aan hem dat de Khatme Kwajagaan die Hafiz

Abdul Kareem (Moge Allah# tevreden met hem zijn) in het hof van de Nabi *: voorgedragen
had, de waarde,zegeningen en voordelen heeft van 360 volledig uitgelezen Koran Shariefs. Het is
gezegd dat als men de Khatme Kwajagaan tweemaal zou reciteren, dat het hart van de reciteur
hiermee heel veel rust zou verkrijgen en die persoon zich nog dichterbij Allah # zal voelen.

Om elke ‘zoeker’ een kans te geven spiritueel te groeien, is het van belang om eenheid te
hebben in de manier en wijze van het reciteren van de Khatme Kwajagaan.



Voorbereiding voor het reciteren van de Khatme Kwajagaan:

Voordat we de bijeenkomst zullen beginnen, is het van belang dat alle aanwezigen in een nette
en respectvolle manier zitten. Het is ook belangrijk dat een ieder in staat van Woezoe (reinheid)
is. Dat wil zeggen, als het mogelijk is, in attahiyaat-zitting (zoals je in het gebed zit) en in een
halve kring (of in rijen) voor de leider van het programma. Dit doen we, omdat als Hazrat sahib
in Nederland is, we ook op deze manier zitten.

De programmabegeleider moet uitleggen wat en hoe de Khatme Kwajagaan van de Nagshbandi
Mujaddidi Aslami Arshadi-tareeqah in zijn werk gaat. De methode om de Khatme Kwajagaan te
reciteren in groepsverband is als volgt: Wanneer een gezegende regel is gereciteerd, moeten de
aanwezigen aandachtig luisteren en proberen dit te herhalen. (Het is dan ook van belang dat er
geluisterd wordt naar diegene die begeleidt en niet al mee wordt gelezen wanneer hij zijn regel
opleest). Wanneer de begeleider ‘Haqqga’ zegt, moeten de aanwezigen weer stil zijn en luisteren
naar de volgende regel. Mocht een persoon niet in staat zijn om een regel na te lezen, omdat hij
de regel niet kent, is het beter om die regel niet foutief toch mee te lezen. Lees in plaats daarvan
liever Kalima Tayyiba(La ilaha illa-llah, Muhammadoer Rasoeloellah ), de naam van Allah % of
een willekeurige Durood.

De KuK van Magrieb:

Voor elke regel(s) zie je een aantal staan, zoals bij surah Fatihah zie je 7 staan (bij sommige
andere regels zie je 100 staan). Belangrijk om te onthouden is dat dit aantal aangehouden wordt
als je zelfstandig de Khatme Kwajagaan reciteert. In de programma’s wordt er meestal een
aantal van 3,5 of 7 aangehouden, naargelang de begeleider dit wilt.

We beginnen dus met surah Fatihah. Als wij dit reciteren heffen we onze handen op in duah
gedurende deze gehele surah:

(7 keer Surah Fatihah)
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‘udhu Billahi Minash- Shaytanir-Rajim Bismillahir-Rahmanir-
Rahim.
Al-hamdu Lillahi Rabbil ‘Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
Maliki Yawmid-Din. lyyaka Na’budu Wa lyyaka Nasta’in.



Ihdinas-Siratal-Mustaqim. Sirat-Alladhina An’amta ‘Alayhim Ghayril-
Maghdhubi ‘Alayhim Waladh-Dhallin. Amin.

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.

De Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

De Heerser op de Dag des Oordeels.

U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.

Leid ons op het rechte pad.

Het Pad van degenen aan wie U gunsten heeft geschonken, niet van degenen op wie de toorn

rust en niet dat van de dwalenden. Amien.

(100 keer Durood- Khidri)
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Sall-Allahu ‘Ala Habibihi Muhammadiw-wa Alihi wa As-Habihi wa Sallam.
God’s vrede en zegeningen zijn op Zijn Geliefde Muhammad en op zijn Familie en op zijn

Metgezellen.
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(79 keer Surah Inshirah)
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Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alam Nashrah Laka Sadraka Wawadha’na ‘Annka
Wizrak-Alladhi Annqadha Dhahraka wa Rafa’na Laka Dhikrak. Fa Inna Ma’al
‘Usri Yusran Inna Ma’a ‘Usri Yusra.

Fa Idhaa Faraghta Fannsab Wa Illaa Rabbika Farghab.

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de meest Genadevolle.
Hebben Wij jouw borst niet verruimd?

En hebben Wij de last van jou niet afgenomen?

Die jouw rug verzwaarde.

En Wij hebben jouw aanzien vergroot.

Waarlijk, met het ongemak komt zeker gemak.

Waarlijk, met het ongemak komt gemak.

Als jij dan klaar bent, span je dan in.

En wend je tot jouw Heer in verlangen.
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(1000 keer Surah lIkhlas)
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Bismillahir- Rahmanir-Rahim. Qul Huw-Allahu Ahad.

Allah-us-Samadu Lam Yalid Wa Lam Yulad Wa Lam Yakul-Lahu Kufuwan Ahad.
(1000 keer) In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Zeg: “Hij is Allah, de Enige.

Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is.

Hij heeft niet verwekt, noch is Hij verwekt.

En niet één is aan Hem gelijk.

(7 keer Surah Fatihah)
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A’udhu Billahi Minash- Shaytanir-Rajim Bismillahir-Rahmanir-
Rahim.
Al-hamdu Lillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
Maliki Yawmid-Din. lyyaka Na’budu Wa lyyaka Nasta’in.
Ihdinas-Siratal-Mustaqim. Sirat-Alladhina An‘amta ‘Alayhim Ghayril-
Maghdhubi ‘Alayhim Waladh-Dhallin. Amin.
In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.
Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.
De Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.
De Heerser op de Dag des Oordeels.
U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.
Leid ons op het rechte pad.



Het Pad van degenen aan wie U gunsten heeft geschonken, niet van degenen op wie de toorn
rust en niet dat van de dwalenden. Amien.

(100 keer Daroed Khidri)
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Sall-Allahu ‘Ala Habibihi Muhammadiw-wa Alihi wa As-Habihi wa Sallam.

God’s vrede en zegeningen zijn op Zijn Geliefde Muhammad en op zijn Familie en op zijn
Metgezellen.
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(500 keer)

La llaha llla Annta Subhanaka Inni Kunntu Minadh-Dhalimin.
Eris geen God dan U. Alle lof is aan U. Ik behoorde inderdaad tot de onrechtvaardigen.

(100 keer Daroed Khidri)
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Sall-Allahu ‘Ala Habibihi Muhammadiw-wa Alihi wa As-Habihi wa Sallam.

God’s vrede en zegeningen zijn op Zijn Geliefde Muhammad en op zijn Familie en op zijn
Metgezellen.

(Allen 100 keer) (Als je dit in groepsverband leest dan lees je Ya Allahu, Ya Allah. Ya Azizu, Ya
Azeez etc. Als je dit alleen leest, dan lees je gewoon 100 keer Ya Allah, Ya Aziz etc. Na La ilaha
ill-Allahu lees je Sallahu Alaihissalaam.)

o gl
La llaha ill-Allahu
(100 keer) Er is geen God, behalve Allah!
Werd
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Ya Allahu
(100 keer) Oh Allah!
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Ya ‘Azizu
(100 keer) Oh Meest Eerwaardige!
© 3350
Ya Wadudu
(100 keer) Oh Liefhebbende!
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Ya Karimu
(100 keer) Oh Groothartige!

Ya Wahhabu
(100 keer) Oh Gever!
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Ya Hayyu Ya Qayyum
(100 keer) Oh Eeuwiglevende! Oh Zelfbestaande!
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(100 keer)

Hasbun-Allahu Wa Ni’‘mal Wakilu Ni’mal Mawla Wa Ni’‘man-Nasir.
(100 keer) Allah is genoeg voor ons en Hij is de beste beschermer. De beste Beschermer en de
Beste Helper.

(1 keer) Allahumma
(één keer) Oh Allah!

(Allen 100 keer)

Ya Qadhiy-al-Hajat
(100 keer) Oh Vervuller van behoeftigheden!

Ya Dafi-al-Baliyyat
(100 keer) Oh Weerhouder van rampen!



Ya Hall-al-Mushkilat
(100 keer) Oh Oplosser van problemen!

Ya Kafiy-al-Muhimmat
(100 keer) Oh Vooldoener van benodigdheden!

Ya Shafiy—al-Amradh

(100 keer) Oh Genezer van ziektes!

Ya Munazzil-al-Barakaat
(100 keer) Oh Verstuurder van zegeningen!

Ya Mussabib-al-Asbab
(100 keer) Oh Veroorzaker van alle oorzaken!

Ya Rafi-‘ad-Darajat
(100 keer) Oh Verhoger van statussen!

Ya Mujib-ad-Da’wat
(100 keer) Oh Verhoorder van smeekbedes!

Ya Aman-al-Kha’ifin
(100 keer) Oh Beschermer van de vrezenden!

Ya Khayr-an-Nasirin
(100 keer) Oh Beste Helper!

Ya Dalil-al-Mutahiyyrin
(100 keer) Oh Gids van de verwonderden!

Ya Ghiyath-al-Mustaghithina Aghitna

(100 keer) Oh Helper van de helpenden! Help ons!

Ya Mufarrih-al-Mahzunin
(100 keer) Oh Trooster van de rouwenden!

Rabbi Inni Maghlubunn-Fanntasir



(100 keer) Mijn Heer! Help mij, want ik ben overmeesterd!
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(100 keer)

Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rahimu Ya Arhamar-Rahimin
(100 keer) Oh Allah! Oh Meest Barmhartige! Oh Meest Genadevolle! Oh Meest Barmhartige
der Barmharigen!

(100 keer)
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Subhan-Allahi Wal-hamdu Lillahi wa La llaha ill-Allahu Wallahu Akbar. Wa

La Hawla Wa La Quwwata llla Billahil Aliyy-il-‘Adhim.
(100 keer) Ere zij aan Allah en alle lof aan Allah, er is geen God dan Allah, en Allah is de
Grootste. En er is geen macht of kracht, behalve met de wil van Allah.
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Allahum-Masturni bi Sitrik-al-Jamil
(100 keer) Oh Allah, sluier mij met Uw prachtige sluier!

(100 keer)
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(100 keer)

Sall-Allahu ‘Ala Habibihi Muhammadiw-wa Alihi wa As-Habihi wa Sallam.

(100 keer) God’s vrede en zegeningen zijn op Zijn Geliefde Muhammad en op zijn Familie en op
zijn Metgezellen.

Wat is de Sadjrah-tareeqat (Gouden Keten):

‘Op die dag(des oordeels) zullen Wij(Allah %) elke groep roepen samen met hun Imam’ [Surah Bani
Isra’il 17;71+

De Sadjrah-e-Tareeqat is een gezegende stamboom van de Spirituele leiders die elkaar
opvolgen. Het doel van het reciteren van de namen van deze stamboom van de Sufi meesters in
de Nagshbandi Mujaddidi orde, is om een connectie (nisbat) met hen te creéren. Dit in de hoop
dat zij op de Dag des Oordeels hun hemelse steun, licht en zegeningen op ons zullen doen laten
schijnen.



In de Sadjrah worden de namen van deze grote Heiligen met veel bescheidenheid en respect
opgelezen, in de hoop dat er een contact (rabita) wordt gemaakt tussen de reciteur en de
Kwajagaan van de Gouden Keten. Opdat hun zegeningen op de voordrager en aanhoorders
zullen neerdalen.

Het is belangrijk voor elke mureed om de Sadjrah op een dagelijkse basis te reciteren, met
voorkeur na de Fadjr en Magrieb- Khatme Kwajagaan. Dit met het doel dat de connectie tussen
elke mureed en de Kwajagaan versterkt wordt en sterk blijft.

Mawlana Jalaaluddin Rumi (Moge Allah tevreden met hem zijn) heeft eens gezegd: ‘Als iemand
praat of denkt aan een vrome dienaar van Allah %, zal de zegening en genade op die persoon
neer vallen als heerlijke regen en zal het geheugen opfrissen’.

Alhamdullilaah de Sadjrah-e-Tareeqat is niets anders dan praten en denken aan vrome
dienaren van Allah# !

Na het reciteren van de Sadjrah zal er luidop zikr ingeluid worden door de zimidaar, of degene
die daarvoor aangewezen is.

Punten waarop gelet moet worden tijdens de Sadjrah en de
daaropvolgende Zikr:

1. De persoon die reciteert moet staan en de Sadjrah met een luide, zangerige en vurige

stem voordragen.

Degene die luisteren is het aanbevolen in attahiyaat te zitten voor de recitatie begint.

Doe je ogen dicht en verlaag je hoofd richting de linkerkant, concentreer je op je hart.

Sluit je mond en plaats je tong op het dak van je mond.

Verricht stille zikr door in te ademen met ‘Allah’ en uit te ademen met ‘Hu’. (Degene die

het programma begeleidt, moet dit voordoen voor een duidelijker beeld).

6. Tijdens de recitatie van de Sadjrah en tijdens de zikr moeten de ogen gesloten blijven.
De ogen zijn de deuren tot het hart van een persoon. Als een deur open is kan iedereen
binnenkomen, daarom moeten wij deze deur sluiten en alleen aan de Almachtige Allah
% denken.

7. Diegenen die een sheikh hebben (bay’at hebben gedaan), beeld dan je sheikh in. Voor

diegenen die geen sheikh hebben, beeld je dan in dat de gezegende bijeenkomst waar
je in zit plaatsvind voor de Heilige Rustplaats van de Geliefde Profeet £,
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8. Na het reciteren van de Sadjrah wacht tot de Sheikh, zimidaar of degene die daarvoor
aangewezen is de luide zikr inluidt.

9. Wanneer de luide zikr is ingeluid, is het van belang dat men in één ritme en harmonie
blijft.

10. Verander niet op eigen houtje de snelheid of tempo van de zikr. Met andere woorden,
blijf de begeleider volgen en verhef je stem niet boven die van hem.

11. Een ieder moet deelnemen aan de zikr met passie en enthousiasme.

12. De volgende namen moeten met extra nadruk gelezen worden, zodat de luisteraars
geprikkeld worden en deze namen zullen beantwoorden met het opzeggen van ‘Allah’:

- De Gezegende Profeet

-Hazrat Sayyiduna Aboe Bakr Siddig (Moge Allah® tevreden met Hem zijn)
- Hazrat Kwaaja Baha’uddin Shah Nagshband (Moge Allah#: tevreden met hem zijn)
-Hazrat Imam-e- Rabbani Mujaddid Alf-e-Sani (Moge Allah# tevreden met hem zijn)



-Hazrat Kwaaja Sufi Nawabuddin (Moge Allah®: tevreden met hem zijn)
- Hazrat Kwaaja Sufi Muhammad Aslam (Moge Allah# tevreden met hem zijn) en
-Hazrat Kwaaja Sufi Arshad Mahmood (Moge Allah® hem nog een lang leven schenken).



De Sajrah van Magrieb:
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Inna Awliya Allahi La Khaufun ‘Alayhim wa Laa Hum Yahzanun.

Alladhina Amanu wa Kanu Yattaqun.
(Ik zoek toevlucht bij Allah tegen de vervloekte Shaitan. In naam van Allah, de barmhartige
de Genadevolle.

Zeker, Gods helpers hebben niets te vrezen, noch
zullen zij bedroefd zijn,
die geloofden en godvrezend waren.)

Oh Ontwerper en Maker van het universum ontwerp en vorm mijn hart; ontwerp mij op zodanige
wijze dat wanneer mensen mij zien, zij mij als een ware Nagshbandi zien.

Wijs uw zegeningen toe op mijn huidige toestand; begunstig mij met Uw genade en kijk naar deze
onzuivere zondaar met Uw liefde en genade Oh Heer.

Omwiille van Uw bijzonderheden, Oh Onafhankelijke Heer; beloon deze ongehoorzame dienaar met
Uw oneindige goedheid.

Ik pleit omwille van Uw eeuwige excellentie en gulheid; omwille van Uw vrijgevigheid,
barmhartigheid, vergeving en gunst.

In de schatten van Uw zegeningen zijn er geen grenzen; en Uw gunsten zijn eindeloos.

Hoe kan ik vragen om Uw Goddelijke genade; Ik vertoon mijn toegestane intentie om tot U te mogen
smeken.

Begunstig ons middels Hazrat Mohammed Mustafa % omwille van de trots van het heelal, de Koning
van beide werelden.

Omwille van deze onvervangbare, unieke Boodschapper; in het belang van de bezitter en gever van
deze exclusieve kennis en openbaringen, schenk ons Uw genade op onze huidige staat.

Heb genade omwille van Hazrat Abu Bakr Sideeq, meester van de waarheid; die verdronken liefde
heeft voor de Profeet & en gevangen is in de schoonheid van zijne Eminentie en alles voor onze
Profeet % overheeft.

Omwiille van Hazrat Salmaan Faaris, de oprechte; Hazrat Qasim, een van de hogere leiders van de
vrienden van Allah*,

Omwiille van de oprechte Hazrat Imam Jafar Sadiq; Begunstig ons met Uw eindeloze vergeving.



Bayazeed, Abu'l Hassan en Abu Ali Faremadi; behoud ons eer omwille van deze vrome vrienden van
U, Oh Allah*,

Voorzie mij op de Dag des Oordeels van het gezelschap van Yousaf Hamdanawi; zodat ik kan
vasthouden aan zijn gezegende aanwezigheid.

De Soefi koningen 'Abdul Khaalig,' Arif Riwaagari; de soefi meesters Mahmood en Aziza(n), die het

mooie karakter van de gezegende Profeet % weerspiegelden.

De eervolle Baba Samasi en Hazrat Ameer Kulaal; de meesters van volledige zuiverheid en diegenen
met de vervolmaakte en verlichte zielen.

Het hoofd van de Nagshbandi orde; de weldoener van de gemeenschap en de bezitter van de
Goddelijke geheimen.

Zijn eerste stap is de laatste van ieder meester, de uitstekende Baha'uddin, de gever. De moedige, de

eerwaardige.

Oh Allah® omwille van Khwaja Ala'uddeen; moge deze nederige dienaar standvastig zijn op de religie
van Ahmad .

Hazrat Yagoob Charki en Ubayd'ullah Shah; Hazrat Khwaja Muhammad Zahid- Plaats mij onder hun
bescherming.
Oh Allah® omwille van deze vrome mensen; reinig de ziel van deze ongehoorzame dienaar en

bescherm mij tegen zondigen.

Vergeef mij Oh Heer omwille van Khwaja Durwesh; Khwaja Amkangi en Khwaja Baaqi Billah.

Oh Allah®*: jk vraag U omwille van die grote Meester; de bemiddelaar die U nooit heeft geweigerd.

Hij is de geliefde van Uw meest Geliefde en is bekommert in de liefde van hem; in de eindeloze liefde
van Uw Geliefde is hij zowel sterfelijk als eeuwigdurend.

De permanente pilaar van de waarheid, de grote beschermer van de gemeenschap, in het belang van
Shayk Ahmad; vergeef ons Oh Allah®*: voor de hervormer van het tweede millennium.

Schenk Uw genade op al onze fouten in het belang van de handhaver van Uw religie; het stevige
houvast in de stad Sirhind en degene die de zon is onder de verborgen kennis, Khwaja Muhammad
Ma’sum.

De opvolgers van de Nagshbandi orde Hazrat Hujjatulla, Hazrat Zubayr; Hazrat Khawaja Ashraf en
Hazrat Jamaalullah, de mannen van goedheid en godvrezendheid.

Hazrat 'Isa Muhammad, Fayz'Ullah Shah; Hazrat Nur Muhammed en Hazrat Fageer Badshah.

Zijne Eminentie, de eerwaarde Hafiz Abdul Kareem; een van de beschermers van de wetten van de
islam en degene met een bijzonder karakter.

Bekend met de geheimen van de Waarheid, de Eenheid van Allah*®; de kenner van het pad van de
Realiteit en degene die heiligdom voorziet voor de zoekers van het verborgene.

De genade van Allah® heeft hem uitgenodigd in Zijn barmhartige hof; stijgend naar de hoogste
bestemming in de hemelen.



Heb genade omwille van de geweldige gids van deze prachtige religie; degene die gezegend is met
het spirituele inzicht: Hazrat Khawaja Sufi Nawab'uddeen.

Van wie de borst is verrijkt met de schatten van Allah®: zijn Eénheid; van wie het zuivere hart de
schoonheid van de berg Sinai weerspiegelt.

Van wie het voorhoofd de interpretatie van het Boek van Allah*: is; de belichaming en die de reflectie
van Hazrat Imam Husayn weerspiegelt.

Oh Allah® wees mij genadig omwille van de meester die het pad van verlossing betrad, de geliefde
van Allah: Hazrat Khawaja Sufi Muhammad Aslam.

Zijn borst is overstroomd met de vlammende liefde voor de Gekozen Profeet “; zijn hart is verlicht en
het gezicht straalt — Oh wat een prachtig zicht!

Deze realiteit is duidelijk over de hele wereld; Zijn zegeningen blijven Azié en Europa steeds meer en
meer verlichten.

O Allah*s, vergeef mij omwille van de geliefde van de meest Geliefde Profeet ; in het belang van de
perfecte leider: Hazrat Khawaja Sufi Arshad Mahmood!!.

Op zijn hoofd is de kroon van heiligheid; zijn hart is stralend en zijn gezicht schijnt als een bloeiende
roos.

Zijn zegeningen en vrijgevigheid zijn in zo een staat; op wie hij een blik werpt wordt overvloedig rijk
aan zegeningen.

Geef mij de liefde van de Meesters van de Nagshbandi Orde; laat mij op de Dag des Oordeels opstaan
met deze Heilige vrienden van Allah®,

Omwille van deze vrome mannen, schenk deze nederige dienaar succes in beide werelden;
ondersteun ieders waardigheid in de religieuze en wereldse zaken.

Oh Allah®* aanvaardt onze smeekbede van onze harten, met geluk; wanneer wij deze wereld verlaten
moge het zijn in de staat van Uw aanbidding (Ameen)

{inluiden Zikr}
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Doeroed sessie:

Om onze vurige harten na de zikr af te koelen hebben wij in onze tareeqah een doeroed-sessie
Hierbij gelden dezelfde regels als bij de Khatme Kwajagaan. De begeleider reciteert eerst een
daroed, waarna de luisteraars deze daroed na-reciteren. Het is dus van belang dat de luisteraars
stil zijn en luisteren naar wat de reciteur voordraagt. Na de doeroed-sessie zal de voordrager de
sessie van Kalma Tayyiba inluiden. De zimidaar zal dit overnemen, tenzij hij anders aangeeft



Allahumma Salli ‘Ala Sayyidina, Salli ‘Ala Muhammadin.

Oh Allah! Vredeszegeningen zijn op onze Meester! Vredeszegeningen zijn op Muhammad!

Salli ‘Ala Nabiyyina, Salli ‘Ala Muhammadin.

Vredeszegeningen zijn op onze Profeet! Vredeszegeningen zijn op Muhammad!

Salli ‘Ala Habibina, Salli ‘Ala Muhammadin.

Vredeszegeningen zijn op onze Geliefde! Vredeszegeningen zijn op Muhammad!
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Salli ‘Ala Karimina, Salli ‘Ala Muhammadin.

Vredeszegeningen zijn op onze Meest Vrijgevige! Vredeszegeningen op Muhammad!

Salli ‘Ala Rasulina, Salli ‘Ala Muhammadin.

Vredeszegeningen zijn op onze Boodschapper! Vredeszegeningen op Muhammad!

Salli ‘Ala Mahbubina, Salli ‘Ala Muhammadin.

Vredeszegeningen zijn op onze Meest Geliefde! Vredeszegeningen op Muhammad!

Salli ‘Ala Nurina, Salli ‘Ala Muhammadin.

Vredeszegeningen zijn op onze Licht! Vredeszegeningen op Muhammad!



Salli ‘Ala Hudhurina, Salli ‘Ala Muhammadin.

Vredeszegeningen zijn op onze Eerwaardige! Vredeszegeningen op Muhammad!

Salli ‘Ala Shafiyyina, Salli ‘Ala Muhammadin.

Vredeszegeningen zijn op onze Bemiddelaar! Vredeszegeningen op Muhammad!
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Salli ‘Ala Madaniyyina, Salli ‘Ala Muhammadin.

Vredeszegeningen zijn op onze Profeet van Madinah! Vredeszegeningen op Muhammad!

Salli ‘Ala Rahmatina, Salli ‘Ala Muhammadin.

Vredeszegeningen zijn op onze Genade! Vredeszegeningen op Muhammad!

Qaseedah Burdah

Dit was het programma die we gewend zijn van onze tareeqah. Het is bij ons ook een gewoonte
om de Qaseedah Burdah voor te dragen.

De Qasidah Burda is een ode aan de Heilige Profeet Muhammed % geschreven door Sufi Hazrat
Imam Shareefuddin Mohammed ibn Sa'id Al-Busiri rahmatullahi 'alaih uit Egypte. De Qasidah
Burdah is beroemd onder alle moslims. Ze bestaat uit 10 hoofdstukken en 160 verzen.

De verzen gaan onder andere over de liefde voor de Heilige Profeet £ , zijn gezegende geboorte
en de Mir'aaj.

Het verhaal is dat Hazrat Imam Al-Busiri rahmatullahi 'alaih verlamd was geraakt. Zijn artsen
gaven alle hoop op herstel op. In deze staat van machteloosheid en wanhoop schreef Hazrat
Imam Al-Busiri rahmatullahi ‘alaih de Qasidah Burdah uit liefde voor de Heilige Profeet £ en
om de eminentie en de grootheid van de Heilige Profeet # te belichten.



Elke nacht droeg Hazrat Imam Busiri rahmatullahi ‘alaih zijn gedicht op, hopend op bemiddeling
van de Heilige Profeet %, voor de genezing van zijn ziekte. Op een nacht viel hij tijdens zijn
recitatie huilend in slaap. In zijn slaap verscheen de Heilige Profeet % en vroeg aan Hazrat Imam
Busuri rahmatullahi 'alaih om het gedicht voor te dragen. Imam Busiri rahmatullahi 'alaih
vertelde aan de Heilige Profeet £ over zijn ziekte. De Heilige Profeet % streek zijn gezegende
hand over het lichaam van Hazrat Imam Busiri rahmatullahi 'alaih en sloeg zijn Burdah (Mantel)
over hem. Toen Hazrat Imam Busiri rahmatullahi 'alaih wakker werd merkte hij op dat hij niet
meer verlamd was. Hij was volledig genezen! Vandaar dat het gedicht de titel "Qasidah Burdah"
kreeg.

's Ochtends ging Hazrat Imam Busiri rahmatullahi ‘alaih de straat op en een grote Wali Allah
(Vriend van Allah) sprak hem aan en zei: "Assalam 'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu,
kunt u mij een gedicht voordragen ter ere van de Heilige Profeet *?" Hazrat Imam Busiri
rahmatullahi 'alaih antwoordde: “lk heb vele gedichten waarin de Heilige Profeet ¥ wordt
geprezen, welke wilt u horen?" De Wali antwoordde: "Het gedicht welke begint met 'Amin
Tazak-kuri Jayraanin Bi-Zee Salami'.” (oftewel Qasidah Burdah).

Vol verbazing vroeg Hazrat Imam Busiri rahmatullahi 'alaih: "Hoe heeft u weet van dit gedicht?

Van wie heeft u het gehoord?" De Wali antwoordde: "Bij Allah %, ik hoorde het vannacht van u.

U reciteerde het gedicht aan de Heilige Profeet % en ik stond iets verderop en luisterde er ook naar."

De recitatie van de Qasidah Burdah brengt vele zegeningen met zich mee. De Qasidah Burdah
heeft een heilzame werking, allerlei ziekten worden genezen. De Qasidah biedt bescherming
tegen calamiteiten, onheil en rampspoed. Wordt de Qasidah Burdah vol overgave en de juiste
intentie 10 dagen achtereen gereciteerd, dan zal degene de Heilige Profeet # in zijn of haar
droom ontmoeten in shaa Allah.



Qasida Burda Sharif

Alhumdo Lillaahe Munshil Khalge Min Adami
Thum Mas Salaato Alal Mukhtaare Fil Qadami

Moula Ya Salli Wasallim Daaeman Abadan
A'la Habibi ka Khayril Khalgi Kullihimi

Muhammadun sayyidul kawnayni wa'thaqalain
wal'farigayni min urbin wa min ajami

Nabiyyunal amiru nahi fa la ahadun
abarra fi gawli la minhu wa la na'ami

Huwal Habibul-Lazi Turja Shafaa' atuhu
Li Kulli Hawlim-Min al Ahwaali Muqgtahimi

Da'aa Ilallahi Fal Mustamsikuna Bihi
Mustamsikuna Bi Hablin Ghayri Munfasimi

Faaqan Nabiyyina Fi Khalqin Wa fi Khulugin
Wa Lam Yudanuhu Fi Ilmin Wa la Karami

Wa kulluhum mir Rasoolillahi multamisun
Gharfam min al bahri o'rashfam mi al diyami

Ya Akram al Khalgi Ma li man aludhu Bihi
Siwaka inda hululil hadeethil amami

Ya Rabbi Bil Mustafa Balligh Maqasidana
Waghfir Lana Ma Mada ya Wasi Al Karami

Fa inna min judika duniya wa darrataha
Wa min uloomika ilm al lawhi wal qalami

Thummar rida An Abi Bakrin' wa An Umar'aa
Wa An Ali'yin Wa An Uthman'aa dhil Karami

Wal Aale Wa Sahbi thumma Tabi-ina Lahum
Ahli tuka Wannuka Wal Hilmi Wal Karami

Faghfir Lina Shidiha Waghfir Li Qa'ri-Iha
Sa'Al Tu kal Khayra Ya-zhal Joodi Wal Karami

Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun
wa salamun alal mursalin wal hamdulillahi
rabbil 'alamin.

Khatme Kwajagaan van Fajr:

Naast de Khatme Kwajagaan en Sadjrah van Magrieb, die wordt gelezen in de programma’s van
onze halqa, is er ook een Khatme Kwajagaan en Sadjrah voor Fajr. Meestal wordt dit individueel
gelezen, maar het is ook zeker mogelijk om dit in groepsverband te lezen. Vooral als onze geliefde
Murshied in Nederland is en wij zoveel mogelijk uren met hem samen zitten, lezen wij de Fajr
samen met hem en doen we daarna een korte Khatme Kwajagaan programma.



Khatme-e-Kwajagaan:
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‘udhu Billahi Minash- Shaytanir-Rajim Bismillahir-Rahmanir-
Rahim.
Al-hamdu Lillahi Rabbil ‘Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
Maliki Yawmid-Din. lyyaka Na’budu Wa lyyaka Nasta’in.
Ihdinas-Siratal-Mustaqim. Sirat-Alladhina An’amta ‘Alayhim Ghayril-
Maghdhubi ‘Alayhim Waladh-Dhallin. Amin.
In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.
Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.
De Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.
De Heerser op de Dag des Oordeels.
U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.
Leid ons op het rechte pad.

Het Pad van degenen aan wie U gunsten heeft geschonken, niet van degenen op wie de toorn
rust en niet dat van de

dwalenden. Amin! p /3 %WTB ggkg;).ii L}p ‘Jw

(100 keer)
Sall-Allahu ‘Ala Habibihi Muhammadiw-wa Alihi wa As-Habihi wa Sallam.

God'’s vrede en zegeningen zijn op Zijn Geliefde Muhammad en op zijn Familie en op zijn Metgezellen.
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Subhan-Allahi Wabihamdihi Subhan-Allah-il- ‘Adhim. Astaghﬁrullaha
Rabbi Minn Kulli Dhambinn Faghfirli.

Perfect en geprezen is Allah *die alle lof toekomt. Perfect en geprezen is Allah*, de Almachtige. Ik
zoek vergiffenis bij Allah®, mijn Heer, voor al mijn wandaden. Dus vergeef mij!

(100 keer) .1 e g~ oo B
SI:I‘;-:IZhu alas ?‘i[’“"")‘ﬁﬂﬁ%‘é%"%"& a“‘}" Al

Habibihi Muhammadiw-wa Alihi wa As-Habihi wa Sallam.
God'’s vrede en zegeningen zijn op Zijn Geliefde Muhammad en op zijn Familie en op zijn Metgezellen.
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Hasbun-Allahu Wa Ni’mal Wakilu Ni’mal Mawla Wa Ni’man-Nasir.
Allah is genoeg voor ons en Hij is de beste beschermer. De beste Beschermer en de Beste
Helper.

(100 keer)
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Sall-Allahu ‘Ala Habibihi Muhammadiw-wa Alihi wa As-Habihi wa Sallam.

God’s vrede en

zegeningen zijn op . ,.’ p » » ” ’,0 5 o Zijn
Geliefde Muhammad C‘C}_L‘ 5' H I I (3\{‘/3‘ . ’ I H & L” en op zijn
Familie en op zijn % e ” A& el v 2 -
Metgezellen.

(500 keer)
Ya Khafiyy-al-Lutfi Adrikni Bi-Lutfikal-Khafi.

Oh Weldoener van de Verborgen Gunsten! Ondersteun mij met Uw Verborgen Gunsten!
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Sall-Allahu Ala Habibihi Muhammadiw-wa Alihi wa As-Habihi wa Sallam.

God'’s vrede en zegeningen zijn op Zijn Geliefde Muhammad en op zijn Familie en op zijn Metgezellen.
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La Hawla Wa La Quwwata Illa Billah-il ‘Aliyy-il-‘Adhim
Er is geen macht of kracht, behalve met de wil van Allah J> 4\x, De Opperste, de Grootste.
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Sall-Allahu ‘Ala Habibihi Muhammadiw-wa Alihi wa As-Habihi wa Sallam.

God’s vrede en zegeningen zijn op Zijn Geliefde Muhammad en op zijn Familie en op zijn
Metgezellen.

(500 keer)
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Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Arhamar-Rahimina Irhamna.

Oh Allah! Oh Meest Barmhartige! Oh Meest Genadevolle! Oh Meest Barmhartige der

Az alsaliglsgid ags Jal Jo

Barmhartigen! Schenk genade op ons!

(100 keer)
Sall-Allahu ‘Ala Habibihi Muhammadiw-wa Alihi wa As-Habihi wa Sallam.

God'’s vrede en zegeningen zijn op Zijn Geliefde Muhammad en op zijn Familie en op zijn
Metgezellen.

(500 keer)

Ya Hayyu Ya Qayyum
Oh Eeuwiglevende! Oh Zelfbestaande!

A alsaliglsgid azs i Jo

(100 keer) -
Sall-Allahu ‘Ala Habibihi Muhammadiw-wa Alihi wa As-Habihi wa Sallam.

God'’s vrede en zegeningen zijn op Zijn Geliefde Muhammad en op zijn Familie en op zijn Metgezellen.



De Sadjrah-Sharief van
Fajr:
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A’udhu Billahi Minash-Shaytanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.
Alaa Inna Awliya Allahi La Khaufun ‘Alayhim wa Laa Hum Yahzanun.
Alladhina Amany wa Kanu Yattaqun.

(Zeker, Gods helpers hebben niets te vrezen, noch
zullen zij bedroefd zijn,
die geloofden en godvrezend waren.)

Oh Ontwerper en Schepper van het universum, ontwerp en vorm mijn hart.
Vorm mij op zodanige wijze dat wanneer mensen mij zien, zij mij als een ware
Nagshbandi zien.

Oh Allah %, We doen een beroep op uw Grootsheid en smeken om Uw Gunsten,
omwille van Uw hoogste en beste schepping, de Profeet .

Vergeef onze fouten omwille van de Profeten en vergeef onze fouten ter wille van
de grote Meesters van De Nagshbandi orde.

Wij zijn Uw Hof der genade niet waard, oh Vergevingsgezinde Heer. Daarom
smeken wij U via deze Heiligen, die in Uw aanwezigheid zijn.

Hazrat Abu Bakr Siddeeq, de meester van de waarheid en de metgezel van de
Profeet # in degrot. Hazrat Salmaan Faris, die overspoeld was met liefde voor
de Koning van alle Leiders.

Hazrat Qaasim en Hazrat Imam Ja’far Saadiq; Bayazeed, de verkozene en de
uitzonderlijke imam Abu’l Hassan.

Abu ‘ali Farmadi en Yusuf Hamdaanwi; ‘Abdul Khaalig Gujdawaani en ‘Arif
Riwagaari.



De sufi meester Mahmood Faghnawi, de perfecte Sufi Koning ‘Azeezaa(n); Hazrat
Baba Samaasi en Sayyid Ameer Kulaal.

De verlichtende Zon van de Nagsbhani-orde, Khwaja Shah Baha’uddien en de
Gever, de heilige Hazrat Khwaja ‘Alaa’udeen ‘At’taar.

De sufi koning Ya’goob en ‘Ubaydullah Ahraar, de grote meester van zijn tijd. De
perfecte Zaahid en de edele Durwaysh Muhammad.

Khwaaja Amkangi en de befaamde Hazrat Baagi Billah, de stevige houvast van
Sirhind en de hervormer van de tweede milennium.

Khwaaja Ma’soom, de volledig zuivere Hazrat Hujjatullah, de voortreffelijke
Hazrat Zubayr en de pure Khwaaja Ashraf Muhammad.

De sufi koningen van alle heiligen, Hazrat Jamalullah en ‘1sa Muhammad. Hazrat
Khwaja Fayzullah en Hazrat NGr met oprechte geloof.

Begunstig ons in de naam van Baba Faqir Muhammad ,die voor ons een teken
is van het paradijs. Zijn licht is te bewonderen op het voorhoofd van mijn
Meester.

Hazrat Hafiz ‘Abdul Kareem, de vrijgevige en de zoon van de gulle. Zijn gunsten
zijn wijdverspreid en hij is onze gids in beiden werelden.

Wees ons genadig middels de unieke gids van ons prachtige religie. Degene die
gezegend is met een spirituele visie... , Hazrat Khwaja Sufi Nawabuddin!

Moge mijn leven gewijd zijn aan zo een mooie naam; zijn zegeningen zijn
verspreid over de gehele wereld.

Oh Allah®, wees mij genadig omwille van de meester der begeleiding; Ter wille
van de geliefde van Allah® ...Hazrat Khwaja Sufi Muhammad Aslam!!

Zijn hart loopt over met liefde voor de Uitverkoren Profeet £. Zijn hart is verlicht
en zijn gezicht straalt, Oh wat een prachtig zicht!

Deze werkelijkheid is over de hele wereld zichtbaar; zijn zegeningen blijven Azié
en Europa steeds meer verlichten.

Oh Allah®,vergeef mij met de Waseelah van onze Uitverkoren Profeet £ en
omwille van de perfecte gids... Hazrat Khwaja Sufi Arshad Mahmud!!

De kroon van heiligheid is boven zijn hoofd, zijn hart is stralend en zijn gezicht
schijnt als een bloeiende roos.



Zijn zegeningen en vrijgevigheid zijn in zo een staat; op wie hij een blik werpt
wordt overvloedig rijk aan zegeningen.

Oh Allah, Mogen de afleidingen van wereldse gedachten ver van ons zijn. Geef
ons met Uw liefde en Uw tevredenheid een goed einde [dood].

[Inluiden Zikr]
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